
Op	 zaterdag	 10	 mei	 a.s.	 gaan	 we	 op
excursie	 naar	 het	 Vrijheidsmuseum	 in
Groesbeek.	 Dit	 in	 het	 kader	 van	 80	 jaar
Bevrijding!
Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij!	Wilt	u	nog
mee?	Stuur	 dan	 vóór	 4	mei	 nog	 een	mail
naar	ledenadministratie@hkwb.nl	of	bel
naar	0345-473596.	

Uitgebreide	 informatie	 vindt	 u	 op	 onze
website.

De	 regionale	 sportgeschiedenis	 in
vogelvlucht:	een	rijkdom	aan	verhalen

Datum:	maandag	19	mei	a.s.
Aanvang:	20.00	uur
Locatie:	 in	 de	 kantine	 van	 de	
wandelsportvereniging	Prinses	Marijke
aan	de	Meersteeg	4H	te	Geldermalsen.

Sport	 is	 een	 niet	 meer	 weg	 te	 denken
element	 in	 onze	 samenleving.	 Anno	 2025
doen	miljoenen	Nederlanders	dagelijks	aan

sport	 in	 een	 georganiseerd	 of	 losser	 verband.	 Dat	 is	 niet	 altijd	 zo	 geweest.	 Van	 de
ruim	 vijf	 miljoen	 inwoners	 die	 Nederland	 begin	 1900	 telde,	 deden	 slechts	 enkele
tienduizenden	iets	met	sport	in	georganiseerd	verband.	Het	merendeel	van	de	mensen
leefden	 op	 of	 onder	 de	 armoedegrens	 en	 hadden	 eenvoudig	 geen	 tijd	 om	 iets	 aan
sport	 te	doen.	Met	hoge	contributies	en	een	ballotagesysteem	werd	het	gros	van	de
mensen	buiten	de	eerste	sportclubs	gehouden.	Sport	was	iets	voor	de	elite.
	
In	de	Betuwe	was	dat	aan	het	begin	van	de	 twintigste	eeuw	niet	anders.	De	 streek
kent	 een	 rijke	 sportgeschiedenis	 met	 verenigingen	 die	 soms	 meer	 dan	 een	 eeuw
teruggaan	in	de	tijd.	Wat	te	denken	van	de	Geldermalsense	Lawn	Tennis	Club?	Slechts
elf	jaar	na	de	oprichting	van	de	nationale	tennisbond	zag	deze	club	op	2	april	1910	het
levenslicht.	De	voorgangers	van	de	GVV	Geldermalsense	Voetbal	Vereniging	gaan	zelfs
nog	verder	terug	in	de	tijd!
Veel	sportgeschiedenis	heeft	nog	niet	haar	weg	gevonden	naar	het	streekarchief.	Dat
is	 jammer	 want	 voetballegende	 Johan	 Cruijff	 zei	 immers	 al	 eens:	 ‘Je	 moet
herinneringen	uit	het	verleden	niet	in	een	schoenendoos	op	zolder	leggen.’

Hoe	 ziet	 de	 sportgeschiedenis	 van	 de	 streek	 er	 in	 vogelvlucht	 uit?	 Welke
sportverenigingen	 zijn	 er	 opgericht?	 Welke	 zijn	 verdwenen	 en	 welke	 bestaan	 nog?
Deze	 vragen	 worden	 in	 de	 lezing	 aan	 de	 orde	 gesteld.	 Hoe	 moeten	 sportarchieven
worden	 beheerd	 en	 hoe	 kan	 het	 streekarchief	 daarbij	 helpen?	 Daar	 gaan	 we	 het
gezamenlijk	over	hebben!
Iedereen	met	een	passie	voor	sport	en	sportgeschiedenis	is	van	harte	welkom!	Sander
Wassing,	historicus	en	archivaris	kan	er	ons	alles	over	vertellen.
Voor	leden	gratis.	Niet-leden	betalen	5,-
Aanmelden	kan	via	ledenadministratie@hkwb.nl	

mei	2025 Bekijk	de	webversie

Historische	Kring
West-Betuwe

De	laatste	activiteiten	van	dit	voorjaar:
-zaterdag	10	mei:	excursie	naar	het	Vrijheidsmuseum	in	Groesbeek;	er	zijn	nog	enkele
plaatsen	vrij!	
-maandag	19	mei:	lezing	'Sport	in	de	Betuwe'	door	Sander	Wassing
-de	tentoonstelling	over	de	WO2	in	de	Pluk	duurt	nog	tot	23	mei!	

Kijk	voor	de	uitgebreide	aankondigingen	op	onze	website.

Excursie	naar	Vrijheidsmuseum	Groesbeek

Lezing	"De	geschiedenis	van	de	sport	in	de
Betuwe"	door	Sander	Wassing

Foto's	gezocht	van	School	A/Albert	Plesman-
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FOTO'S	GEZOCHT!

We	 zijn	 op	 zoek	 naar	 foto's	 van	 de
voormalige	School	A	/	Albert	Plesman-
school	 in	 Geldermalsen-Oost	 uit	 de
periode	1950-1982.

Ook	 foto's	 van	 aktiviteiten	 in	 en	 bij	 deze
school	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Graag
reageren	met	een	mail	aan	de	redactie	van
de	Mededelingen.	

Woensdag	 14	 mei	 van	 10:00-12:00
uur	Geldermalsen,	De	Pluk.

Het	maakt	niet	uit	of	 je	met	je	stamboom
wilt	 beginnen,	 net	 bent	 begonnen	 of	 een
gevorderde	 stamboom	 onderzoeker	 bent.
We	 helpen,	 waar	 mogelijk,	 iedereen	 op
weg	of	 verder.	De	 toegang	 is	 gratis	 en	 je
kunt	vrij	binnenlopen.	

school	in	Geldermalsen-Oost	(1950-1982)

Vrijheidscollege	in	de	Pluk:	Tineke	Ceelen
Locatie:	theaterzaal	
Datum:	dinsdag	13	mei	a.s.
Aanvang:	20.00	uur
Georganiseerd	door	Bibliotheek	Rivierenland
Tineke	 Ceelen	 was	 meer	 dan	 twintig	 jaar	 directeur	 van	 Stichting	 Vluchteling.	 In
haar	Vrijheidscollege	gaat	Ceelen	in	op	de	vrijheid	die	vluchtende	mensen	verliezen,
het	geweld	dat	hen	treft	en	wat	het	betekent	dat	niemand	ze	wil	hebben.
Tineke	 Ceelen	 (1963)	 was	 meer	 dan	 twintig	 jaar	 directeur	 van	 Stichting
Vluchteling*.	 Sinds	 1993	 zet	 zij	 zich	 in	 voor	 humanitaire	 hulp.	 In	 2020	 werd	 zij
daarvoor	 beloond	 met	 een	 lintje	 en	 de	 benoeming	 tot	 Officier	 in	 de	 Orde	 van
Oranje-Nassau.	 Door	 in	 de	 media	 regelmatig	 te	 vertellen	 over	 individuele
vluchtelingen	 geeft	 ze	 deze	 groep	 een	 stem.	Om	met	 eigen	 ogen	 te	 zien	 hoe	 de
situatie	 is	 in	 landen	 die	 niet	 rijk	 en	 stabiel	 zijn,	 reist	 Ceelen	 regelmatig	 naar	 de
crisisgebieden	waar	Stichting	Vluchteling	hulp	biedt.
*Recent	trad	Tineke	terug	als	directeur	vanwege	gezondheidsklachten.	Ze	blijft	als
adviseur	betrokken	bij	de	Stichting.
	
Wat	brengt	deze	avond?
In	 haar	 Vrijheidscollege	 gaat	 Ceelen	 in	 op	 de	 vrijheid	 die	 vluchtende	 mensen
verliezen,	 het	 geweld	 dat	 ze	 treffen	 en	 wat	 het	 betekent	 dat	 niemand	 ze	 wil
hebben.	 Na	 afloop	 van	 haar	 verhaal	 wordt	 Tineke	 geïnterviewd	 en	 krijg	 je	 als
publiek	de	gelegenheid	om	vragen	te	stellen.
	
Over	Stichting	Vrijheidscolleges
Stichting	Vrijheidscolleges	maakt	sinds	2013	programma’s	over	 leven	 in	oorlog	en
conflict,	democratie	en	rechtstaat.	Zij	koppelt	dit	met	bekende	sprekers	aan	actuele
thema’s	 die	 een	 jong	 en	 divers	 publiek	 aanspreken.	 Stichting	 Vrijheidscolleges
strijkt	jaarlijks	op	locaties	in	het	hele	land,	zoals	theaters,	bibliotheken	en	festivals.
Jaarlijks	 organiseert	 Stichting	 Vrijheidscolleges	 meer	 dan	 50	 programma’s,
waarmee	gemiddeld	10	duizend	mensen	worden	bereikt.	Dit	Vrijheidscollege	wordt
mede	mogelijk	gemaakt	door	Rijnbrink	en	de	provincie	Gelderland.

Als	lid	van	de	HKWB	ben	u	van	harte	uitgenodigd!

Stamboomcafé	in	de	Pluk	in	Geldermalsen

Over	deze	Nieuwsbrief
Deze	nieuwsbrief	wordt	verstuurd	naar	de	leden	van	de	Historische	Kring	West-Betuwe
en	 andere	 geïnteresseerden.	Ontvangt	 u	 deze	 nieuwsbrief	 en	 bent	 u	 geen	 lid	 van	 de
Historische	Kring?	Word	dan	lid	via	onze	website.	U	wordt	dan	geïnformeerd	over	de
activiteiten	en	krijgt	3x	per	jaar	ons	tijdschrift	met	historische	artikelen	uit	het	gebied
in	de	West	Betuwe.	Een	lidmaatschap	kost	€	18,-	per	jaar.

Colofon
Samenstelling	van	deze	nieuwsbrief:	Karine	van	Drunen

Contact:	klik	hier	(zowel	voor	aanleveren	van	ideeën/kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze
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Facebook Website

nieuwsbrief).

Volg	de	Historische	King	West-Betuwe	ook	op

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@hkwb.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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